
Orde van dienst voor zondag 30 maart 2025  
– 4de zondag van de 40-dagentijd –  
 
 
Orgelspel 
 

Om te beginnen 
 
Voorbereidende stilte 
 
Welkom 
 
In memoriam Rina Gootjes – Rodenhuis 
 
Zingen: Lied 961 – Niemand leeft voor zichzelf 
 
In memoriam Fien Broek – Bakker 
 
Zingen: Lied 961 – Niemand leeft voor zichzelf 
 
Stilte 
 
Bemoediging 
vg. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
gem.   die hemel en aarde gemaakt heeft 
vg. O God, keer U om naar ons toe 
gem.   keer ons toe naar elkaar. 
vg. Uit de diepten roepen wij tot U 
gem.   Hoor ons roepen 
 en antwoord ons! 
vg. Houd ons hier voor ogen 
 de Zoon van uw liefde, 
 de weg voor ons allen 
 naar uw land van vrede! 
gem.   O God, breng ons thuis, 
 wees ons genadig en schenk ons uw vrede. 
 Amen 
 
Zingen: Lied 122: 1,2 – Hoe sprong mijn hart hoog op in mij 
 
Gebed om ontferming 
 Zingen: Lied 329 – O Heer God, erbarmend, genadig 
 Gesproken gebed 
 Zingen: Lied 329 
 

Rondom de bijbel 
 
Inleidende woorden 
 
Liturgische schikking 
 
Zingen: Lied 284 (3x) – Christus, Gij zijt het licht van ons leven 
 
Lezen: Lucas 15: 11-32 



 
Zingen: Lied 896 – Wie heeft zijn geld verloren 
 
Overdenking 
 
Luisteren: https://www.youtube.com/watch?v=JcMffNuy8ko – Thuiskomen – Eline Bierling 
Alleen audio met tekst op het scherm. Dan rond 3.05 minuten uitfaden 
 
Door de adem die mij voedt 
Lucht op wat niet langer moet 
Laat ik los wat nu mag gaan 
 
In al het water dat ik draag 
Beweeg ik door elke laag 
Ik voel me steeds sterker staan 
 
Ik dank de Aarde die mij geeft 
Alles wat een mens nodig heeft 
Dit is mijn plek, dit is mijn huis 
 
Een vuur dat mijn hart laat branden 
Met een intens verlangen 
Op weg naar de bron, mijn ware thuis 
 
Ik zet nu in het licht 
Wat mij nog steeds ontwricht 
En ik geef me over aan wat er nu mag zijn 
 
Ik verzacht wat was verstard 
En leef verbonden met mijn hart 
Niets krijgt mij nog klein 
 

Rondom gebeden en gaven 
 
Dank- en voorbeden 
 met als acclamatie lied 368d – Houd mij in leven 
 Stil gebed 
 Onze Vader 
 
Collectemoment 
 

Tenslotte 
 
Zingen: Lied 838: 1,2 – O grote God die liefde zijt 
 
Zegen 
 
Orgelspel  

https://www.youtube.com/watch?v=JcMffNuy8ko

